
 

Gebedsbrief januari: besefmoment! 

Beste bidder, 

Afgelopen keer deelde ik iets over mijn besefmoment rondom afgelegenheid tijdens mijn MAF-reis 

naar Oeganda en Kenia. Vandaag wil ik iets delen over mijn besefmoment rondom ‘geven van wat je 

hebt’. Op de zondag van de reis bezochten we een kerk in een sloppenwijk. Dat was al een bijzondere 

ervaring op zich, maar waar ik naartoe wil is: de preek. De voorganger, een gepassioneerde man met 

hart voor God en de mensen uit zijn wijk, preekte over bewogenheid en over verschil maken voor 

een ander. Een typische preek voor de Nederlandse of Westerse context zou je denken, maar toch 

niet voor een sloppenwijk?! Ik heb de mensen, de kleren en hutjes gezien; ze hebben niet veel. En 

daar was de voorganger zich ook zeker van bewust. Hij doelde op iets anders. Aan de hand van het 

verhaal van de vier vrienden die hun verlamde vriend naar Jezus brachten – nota bene door het dak 

van een huis heen – legde hij uit dat wij áltijd iets voor een ander kunnen betekenen; los van de 

omstandigheden waarin we leven. De vrienden konden hun vriend niet genezen, maar ze konden 

hem naar Jezus brengen. En dat is wel het belangrijkste wat zij konden doen, en wat wij kunnen 

doen. We kunnen mensen bij Jezus brengen, we kunnen voor mensen bidden, we kunnen er voor 

hen zijn, oprechte interesse in hen hebben, bewogenheid tonen…  

Een paar dagen later werd ik bij deze preek stilgezet. Ik ondervond het aan den lijve… misschien 

wilde God mij wel iets leren. We vlogen naar de Maasai-stam in de Loita Hills van Kenia. Ik wist al wel 

dat ik niet helemaal vliegvast ben en dat werd deze vlucht helaas bevestigd. Warmte, vermoeidheid 

en misselijkheid maakten dat ik mij behoorlijk beroerd voelde toen we eindelijk landden. Verkrampt, 

nat van het zweet en met tranen over mijn gezicht bleef ik nog even in het vliegtuig zitten om mijn 

trillende lijf weer onder controle te krijgen. De rest van de groep was – met mijn nadrukkelijke 

toestemming – al naar buiten gegaan om de Maasai-gemeenschap te begroeten. Iedereen was 

natuurlijk laaiend enthousiast over die witte mensen die daar allemaal uit het vliegtuig stapten. 

“Gelukkig”, dacht ik, “dan heeft in ieder geval niemand aandacht voor mij.” Dat had ik bij het 

verkeerde eind. Toen mijn tranen een beetje waren opgedroogd en mijn lichaam weer wat normaler 

begon te voelen, zag ik opeens dat er een drietal moeders met baby’s op de arm om het hoekje van 

de vliegtuigdeur naar binnen keken, met behoorlijk bezorgde gezichten. We konden elkaar dan 

misschien niet met woorden verstaan, maar uit hun ogen sprong letterlijk de vraag: “Wat is er aan de 

hand? Het gaat niet goed met je. Kunnen we je helpen?” Ik kon wel weer gaan huilen. Wat een 

bewogenheid van deze mensen! Kom ik hier als rijke Westerling en zou ik veel eerder medelijden 

met hen moeten hebben, staan zij hier bij een vliegtuig voor míj te zorgen met alles wat ze hebben: 

een liefdevolle, zorgzame blik en gebaar. Dat is wat de voorganger bedoelde. Dat is: geven van wat je 

hebt.  

Anna-Maria Ahle  

Gebedscoördinator MAF in Nederland 

 
Schoenen verloren in de modder 

Dank voor de grote toewijding van 40 pastors die zich niet lieten weerhouden om een opleiding in 

Bijbels onderwijs te volgen. Bid dat zij, wat zij hebben geleerd, goed toe mogen passen en 

zodoende het Woord van God nog beter kunnen doorgeven. Een recente MAF-vlucht bracht een 

Equip2Serve-team naar afgelegen delen van Liberia, waar ze belangrijke opleidingen voor kerkleiders 

verzorgden. Adam Demark, mededirecteur van Equip2Serve, bewonderde de 40 voorgangers die de 

Bijbelonderwijsweek bijwoonden en zich door niets lieten weerhouden om te komen. Twee 

voorgangers uit Buchanan raakten onderweg zelfs hun bagage en schoenen in de modder kwijt. Maar 



 

ook dat deed geen afbreuk aan hun toewijding. Adam en zijn team vlogen deze dagen met MAF 

vanuit de hoofdstad naar het afgelegen Pleebo: "De vluchten van MAF besparen ons tijd en energie, 

waardoor we ons kunnen concentreren op het lesgeven in plaats van op de vermoeiende reis", zegt 

Adam. De vlucht van 1,5 uur maakte 5 dagen lesgeven mogelijk, wat anders 3 dagen op de weg zou 

zijn geweest. Belangrijke tijd die nu in het lesprogramma gestoken kon worden. Bid voor de vrucht 

van deze training. Bid dat de voorgangers valse leringen in hun gemeentes kunnen herkennen en 

corrigeren en de waarheid uit het Woord ertegenover kunnen zetten. Bid voor de kerk in Liberia, dat 

zij mag groeien in aantal en toewijding aan de Heere.  

 

Moeder en baby gezond! 

Dank God dat mama Kilda en baby Glenys na een geslaagde ambulancevlucht gezond en wel zijn. 

Prijs Hem dat we op tijd mochten zijn en dank Hem voor het zorgpersoneel dat Kilda en Glenys zo 

goed heeft verzorgd. Moeder Kilda kreeg tijdens haar bevalling complicaties, ergens in het 

jungledorp Ibil. In de afgelegen streken van Papoea-Nieuw-Guinea, waar geen wegen en lokale 

gezondheidsvoorzieningen zijn, proberen we een brug via de lucht te vormen en zo te helpen levens 

te redden. Mede dankzij de 20 minuten durende ambulancevlucht van Ibil naar het Telefomin-

ziekenhuis overleefden Kilda en haar baby. Zonder MAF hadden ze meerdere dagen door de bergen 

moeten trekken om het ziekenhuis te bereiken. Uit dankbaarheid heeft Kilda haar dochtertje Glenys 

genoemd, en daarmee vernoemd naar de MAF-pilote Glenys die hen naar het ziekenhuis vloog. Dank 

voor dit soort prachtige vluchten die bijdragen aan het redden van levens. Dank God dat Hij de levens 

van Kilda en Glenys heeft gespaard, want Hij is Heer over het leven. Bid ook voor momenten waar we 

niet meer op tijd kunnen zijn en mensen ter plekke of in het vliegtuig overlijden. Bid voor de 

gezinnen die achterblijven en bid dat onze luchtbrug steeds groter mag worden.  

 

Afgesneden 

Bid voor de bevolking in Zuid-Soedan die met de gevolgen van overstromingen kampen. Bid voor 

bescherming en bid voor voldoende hulp. Dank voor de samenwerking van de aanwezige 

hulporganisaties om zoveel mogelijk mensen te helpen. MAF-piloten Reuben en Gerbrand 

(uitgezonden vanuit Nederland) maken een tussenstop in Thaker met medische apparatuur en 

medicijnen voor Medair aan boord. Als ze de landing inzetten, ziet piloot Reuben dat de voorraden 

dringend nodig zijn: “Vanuit de lucht zie je enkele dorpen die volledig van de omliggende gebieden 

zijn afgesneden door het water. De landingsbaan van Thaker heeft gelukkig overstromingsdijken, 

zodat we kunnen blijven vliegen. Overstromingen zijn de harde realiteit voor mensen ter plaatse. Ze 

verwoesten niet alleen huizen en gewassen, maar leiden ook tot gezondheidsproblemen zoals de 

cholera-epidemie die momenteel het land teistert. Gelukkig is MAF in staat om essentiële 

benodigdheden voor de NGO's, zoals Medair, in te vliegen. Zij hebben de expertise om ter plekke te 

helpen”. Bid dat de voorraden de nood kunnen verlichten. Bid voor onze partners, zoals Medair, dat 

Zijn zegen op het werk mag rusten.  

 

Jaarwisseling elders 

Bid voor onze Internationale Staf die verspreid over de hele wereld leeft. Bid dat zij rond deze tijd 

van Kerstdagen en de jaarwisseling een bijzondere tijd mogen beleven en het gemis van hun 

familie een plek kunnen geven. Leven in een andere omgeving en onder andere omstandigheden is 

altijd wennen. Ook dat kan als thuis voelen, maar met de feestdagen en jaarwisseling is het toch 

altijd een moment waarop het thuisfront in Nederland extra ver weg voelt. Wilt u bidden dat onze 

uitgezonden gezinnen zich geborgen, gedragen en thuis mogen voelen op de plek waar ze zijn? Wilt u 

bidden voor een gevoel van verbinding met hun familie en vrienden in Nederland, ook op afstand? 

En wilt u bidden dat zij mogen ervaren dat God met hen is, waar zij ook wonen? Bid voor de ouders 



 

in Nederland die hun kinderen en kleinkinderen niet kunnen zien en dat in deze tijd extra moeilijk 

vinden. Dank voor hun trouwe steun aan hun kinderen en de inzet van alle uitgezonden staf in de 

landen waar ze werken.   

 

Verdere gebedspunten 

• Prijs God voor de recente levering van AudioBijbels aan een dorp buiten Goroka, Papoea-

Nieuw-Guinea, door MAF Technologies. 

• Bid mee voor een goede financiële jaarafsluiting. We willen danken voor de trouwe steun in 

gebed, tijd en financiën van onze donateurs en bidden dat we het jaar goed mogen afsluiten 

zodat zoveel mogelijk projecten kunnen worden uitgevoerd.  

• Veel mensen hebben al naar het MAF-kerstverhaal geluisterd. Bid dat het verhaal nog meer 

mensen mag bemoedigen: maf.nl/kerstverhaal 

• Dank God voor een aantal voorgangers en ingenieurs die we mochten vliegen om een kerk in 

Dorota, Guinee, te herbouwen die in 2020 tijdens politieke onrust was afgebrand.  

• Bid God voor de bouw van een nieuwe landingsbaan op een zeer geïsoleerde plek in Lesotho.  

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  

Ik wens u de zegen van de Allerhoogste toe voor 2025 en kijk ernaar uit om ook in het volgende 

jaar weer samen met u biddend om het werk van MAF heen te staan.  

Dank u wel! 


