
 

Gebedsbrief oktober: de kracht van de massa 

“En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man binnengegaan om 

daar Zijn intrek te nemen.” Lukas 19:7 

Beste bidder, 

De macht van de massa. We kennen het allemaal, of uit eigen ervaring of uit ervaring van een naaste. 

De massa kan heel erg sturend zijn, of ze nu gelijk heeft of niet, of het goed is of niet. Slechts twee 

hoofdstukken zijn nodig om ons een spiegel voor te houden; onaangenaam, maar belangrijk:  

“En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat 

zagen, bestraften ze hen.” (Lk. 18:15). Als het aan de massa had gelegen, in dit geval de discipelen, 

hadden de kinderen niet naar Jezus toegekund. “En zij die vooraan liepen, bestraften hem, opdat hij 

zou zwijgen. Hij echter riep des te meer: Zoon van David, ontferm U over mij!” (Lk. 18:39). Als het aan 

de massa had gelegen, was de blinde man nooit naar Jezus gekomen. “En hij probeerde te zien wie 

Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was.” (Lk. 

19:3). Als het aan de massa had gelegen, had Zacheüs Jezus nooit gezien. En Hem al helemaal niet op 

bezoek gekregen: “En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij een zondige man 

binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen.” (Lk. 19:7).  

Waar staan wij? Zijn wij de massa die de mensen, die iets minder goed in het plaatje passen of ons 

even in de weg staan, aan de kant duwen en daarmee – bewust of onbewust – afhouden van Jezus? 

Zijn wij diegenen die erbij staan en zwijgen? Of zijn wij de massa die zich juist positief laat 

beïnvloeden door die buitengeslotene? Het kan namelijk ook goed gaan. Nadat de blinde man door 

Jezus werd genezen, lezen we dit: “En onmiddellijk werd hij ziende, en hij volgde Hem, terwijl hij God 

verheerlijkte. En al het volk gaf God de eer, toen het dat zag.” (Lk. 18:43). Juist diegene die door de 

massa het zwijgen werd opgelegd, leert haar om God te prijzen en naar Hem te kijken.  
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Verkeer op Lake Murray 
Dank mee voor de succesvolle training op het nieuwe watervliegtuig in Papoea-Nieuw-Guinea. Bid dat door 
dit toestel weer nieuwe dorpen bereikt kunnen worden en mensen geholpen kunnen worden die anders 
door het water afgesneden zijn van alle basisvoorzieningen. In de buurt van Lake Murray zet piloot Terry 
Fahey de landing in richting het water. Hele dorpen zijn leeggelopen om het spektakel te bekijken. In hun ogen 
is geen angst te bekennen, eerder een glinstering van enthousiasme. Daar is hij dan. Het nieuwste vliegtuig 
binnen de MAF-vloot van Papoea-Nieuw-Guinea. En die heet niet voor niks P2-WET (nat). Hij kan namelijk op 
het water landen. En daarmee kunnen honderden dorpen, die geen toegang hebben tot wegen of 
landingsbanen, nu wel bereikt worden. Piloot Terry: “Als iemand door een slang gebeten wordt of als er 
complicaties optreden bij een bevalling, dan is het enorm geruststellend te weten dat ze kunnen bellen. In 
plaats van lange kanotochten, krijgen ze nu toegang tot hulp.” Dank voor de succesvolle trainingen van piloten 
en hangaarmedewerkers om dit vliegtuig te laten opereren. Bid voor veilige vluchten met dit vliegtuig en bid 
dat de passagiers en dorpsbewoners hierdoor iets van Gods Liefde mogen zien. Zijn Liefde die niet stopt voor 
rivieren of de zee. 
 
Bijzondere passagiers  
Dank mee voor een ambulancevlucht van Martin Kalle in Mozambique. Bid voor verbeteringen van de 
gezondheidszorg en de bereikbaarheid daarvan in de landen waarin we vliegen. Martin heeft zich vol passie 
ingezet als Flywilliger voor MAF in Nederland. Nu werken hij en zijn vrouw Erica als zendelingen in 
Mozambique. Als Martin zijn voet dubbelklapt, is er behoorlijk wat mis. Hulp is minimaal 435 kilometer 
verderop… MAF vliegt hem naar het ziekenhuis, waar hij goede zorg krijgt. Op de terugvlucht ontmoeten 



 

Martin en Erica nog meer passagiers. “We hebben onze gordels vastgeklikt en kijken nieuwsgierig naar buiten. 
Druk gebarend en lachend stapt een team van MozMed aan boord. Dit is een medische hulporganisatie uit 
Nederland die actief is in het noorden van Mozambique.” Een andere passagier is een jonge arts. Hij heeft een 
Bijbel bij zich. “Die neem ik altijd mee”, vertelt hij. “Ik kan het Evangelie delen op de meest ontoegankelijke 
plekken. Mensen willen de verhalen horen en mijn medische werk geeft een prachtige ingang.” En zo gaat het 
maar door. Martin: “We zijn echt onder de indruk van de vele mensen, hulpverleners en zendelingen, en 
organisatie die we ontmoetten in het toestel. Allemaal met hun eigen verhaal en doel.” Dankt u mee voor de 
grote verscheidenheid aan passagiers die we regelmatig mogen vliegen? Bid ook voor hun werk, of het nu 
medische zorg, ontwikkelingshulp of evangelisatie is. Bid ook voor de zendingswerkers overal ter wereld. Ver 
bij familie en vrienden in het thuisland vandaan, is het des te belangrijker om in het nieuwe land een tweede 
thuis te vinden. 

 
Next Destination 
Bidt u mee voor het MAF Next Destination event rondom uitzending? Bid dat de bezoekers iets 
over Gods roeping voor hun leven mogen leren en dat we hen kunnen ondersteunen in een deel 
van deze reis. Op D.V. 12 oktober vindt ons Next Destination event in Teuge plaats. Dit event draait 
om uitzending, al dan niet voor MAF. Uitgezonden stafleden en andere sprekers zullen tijdens 
workshops meer vertellen over thema’s zoals: (Hoe) Leidt God? Hoe geef ik leiding in een 
multiculturele setting? Overal en nergens thuis zijn, hoe ga ik hiermee om? Help! Leven van giften, 
kan ik dat wel? Wat is mijn volgende bestemming? Ons doel is om mensen, die nadenken of 
uitzending een stap is die God voor hen heeft, te informeren, ervaringsverhalen te vertellen en 
ruimte te bieden om al hun vragen te stellen. We kijken uit naar een inspirerende dag waarin we 
samen op zoek mogen gaan naar Gods leiding. Wilt u meebidden voor de bezoekers? Ze zijn met 
bijzondere thema’s en stappen bezig. Wilt u meebidden voor wijsheid en Gods leiding? 
 
Nieuwe directeur voor MAF Nederland 
We willen gebed vragen voor het vinden van een opvolger van onze huidige directeur Adri van 
Geffen. Wilt u bidden voor wijsheid in dit proces en dat de juiste persoon gevonden mag worden? 
Na meer dan 20 jaar bij MAF gaat Adri richting zijn pensioen en zoeken wij een opvolger. Bidt u mee 
dat de juiste persoon gevonden mag worden? Bid voor wijsheid en Gods leiding in het 
sollicitatieproces. Ook willen we alvast gebed vragen voor het moment dat er een nieuwe directeur is 
gevonden en het inwerkproces zal starten. Aangezien MAF in Nederland werkt, maar ook een 
internationale organisatie is, zal het inwerken veel facetten omarmen. Ook willen we blijvend gebed 
vragen voor het vinden van directeuren voor onze MAF-programma’s in Liberia, Papoea-Nieuw-
Guinea, Suriname en Zuid-Soedan. We bidden dat de Heere de juiste mensen klaarmaakt om deze 
functies te bekleden en danken Hem voor Zijn voorzienigheid te allen tijde.  
 
Verdere gebedspunten 

• Blijf bidden voor de sluiting van de zaak rondom Ryan Koher. Helaas is er nog geen nieuws.  

• Dank dat de Kalongo landingsbaan in Oeganda na een lange tijd weer geopend kon worden. 

• Bid voor Tsjaad. Delen van het land worden momenteel geteisterd door overstromingen.   

• Blijf bidden voor de brandstofcrisis in Papoea-Nieuw-Guinea. MAF moet blijvend brandstof 

uit andere landen importeren wat tot verhoogde kosten leidt.    

• Dank voor de vluchten in Madagaskar die het Evangelie naar drie afgelegen gebieden bracht. 

Dank ook voor de giften die al bij elkaar zijn gekomen voor het nieuwe vliegtuig. Bid dat ook 

de rest spoedig bij elkaar mag komen. Wilt u meer over het werk en de gebedspunten voor 

dit land weten? Dan is onze kijktip: 5 okt en 12 okt om 18:10 uur EO Metterdaad op NPO 

2. EO Metterdaad heeft in vier uitzendingen het werk van MAF in Madagaskar prachtig in 

beeld gebracht. De eerste twee uitzendingen kunt u hier terugkijken: maf.nl/metterdaad. 

 

Dank u wel voor uw trouwe gebed.  


