Gebedsbrief augustus: Ontmoeting

“En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein
van persoon was.” Lukas 19:3

Beste bidder,

Als we de Evangelién lezen, lijkt het wel alsof de Heere Jezus van ontmoetingen houdt. Telkens gaat
hij gesprekken met mensen aan of stopt hij zijn reis om een specifiek persoon te genezen. In een van
de vorige overdenkingen lazen we het stuk over de blinde aan de weg. Net voor de muren van
Jericho zit hij te bedelen. Hij roept naar Jezus en Jezus roept hem naar Zich toe. Een paar stappen
verder, binnen de muren van Jericho, hebben we Zachels. Hij wil Jezus zien en klimt in een boom,
omdat hij een te klein postuur heeft om over de menigte heen te kijken. Maar wil hij alleen maar
even een blik op Jezus werpen of wil hij meer? Lukas 19:3 zegt: “En hij probeerde te zien wie Jezus
was [...].”

Ik ben geen exegeet, maar voor mij schuilt er in het woord ‘wie’ meer dan een blik op iemand. Als je
wilt weten wie iemand is, wil je hem leren kennen. Misschien zocht Zachelis wel een ontmoeting. En
toch verstopt hij zich in een boom. Jezus lijkt zijn hartgesteldheid te kennen want Hij gaat voor
ontmoeting. Hij haalt Zachels van de boom af en nodigt Zichzelf bij hem uit. Jezus geeft hem de
mogelijkheid om te zien en te ervaren wie Hij is. En deze ontmoeting verandert Zachels’ leven. Laten
we bidden dat de mensen die we als MAF mogen dienen, te weten mogen komen wie Jezus is, dat Hij
de Heer over hemel en aarde is en hen ziet, waar zij ook zijn.

Anna-Maria Ahle
Gebedscoordinator MAF Nederland

Geslaagde Open Dag

Dank voor de geslaagde Open Dag op 6 juli. Wij en u hebben er veel voor gebeden, nu is er veel
reden voor dankbaarheid. 6.000 bezoekers kwamen deze dag naar Teuge en hebben MAF van
dichtbij beleefd. We willen danken voor de grote belangstelling en de mooie sfeer tijdens de Open
Dag. Dankbaar zijn we ook voor alle betrokkenen die achter of voor de schermen hun uiterste best
hebben gedaan om een mooie dag neer te zetten, het zij het geven van seminars of bakken van
patat. We danken God voor zijn bescherming ondanks de sterke windvlagen en danken dat de dag
plaats kon vinden ondanks het wisselvallige weer. We zijn dankbaar voor het mooie bedrag dat voor
het nieuwe vliegtuig voor Madagaskar bij elkaar is gebracht. We willen bidden voor een blijvende
impact van deze dag. God is aan het werk in de landen waarin we vliegen en in Nederland, we willen
bidden dat Hij dit blijft doen. We bidden dat iedereen blijvend geinspireerd mag zijn om Gods Liefde
op zijn of haar plek uit te dragen.

Mercy Ships en MAF

Dank voor de samenwerking van MAF en Mercy Ships in Madagaskar en bid dat de bevolking op
deze manier nog beter kan worden geholpen. Bid dat de medische zorg een getuigenis van Gods
zorg voor hen mag zijn. In Madagaskar richten Mercy Ships en MAF zich samen op het verlenen van
medische zorg en het trainen van medische professionals. MAF vliegt zowel medische vrijwilligers
naar het binnenland voor de screening van patiénten, als ook patiénten naar het schip voor hun
behandeling. Mercy Ships heeft als doel om tot eind 2024 minimaal 1.000 operaties mogelijk te
maken, naast tandheelkundige behandelingen en medische trainingen voor lokale zorgprofessionals.
De samenwerking met MAF stelt Mercy Ships in staat om patiénten te bereiken in de binnenlanden
van Madagaskar, die moeilijk toegankelijk zijn. “Vliegen met MAF maakt het mogelijk om veel veiliger
en efficiénter te reizen, omdat de wegen moeilijk begaanbaar kunnen zijn. Dagen worden letterlijk
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uren als je met MAF vliegt.” Ook voor andere Afrikaanse landen onderzoeken MAF en Mercy Ships
momenteel de mogelijkheden om de krachten te bundelen voor gezondheidszorg in afgelegen
gebieden. Bid dat de samenwerking vrucht zal dragen en ook in andere landen mogelijk gaat zijn.
Lees alles over de samenwerking op maf.nl/nieuws.

Muziek voor viuchtelingen

Dank voor Brass for Africa die regelmatig met MAF meevliegen om getraumatiseerde viuchtelingen
in Bidibidi, Noord-Oeganda, te helpen door middel van muziek. In Oeganda woont de grootste
vluchtelingenpopulatie van Afrika. De vluchtelingennederzetting Bidibidi herbergt ongeveer 270.000
mensen. Velen hebben onuitsprekelijke dingen gezien die hun leven voorgoed hebben veranderd.
Het is dan ook niet verrassend dat de cijfers van depressie, psychische problemen en zelfdoding hoog
zijn. Om dit te bestrijden, organiseert Brass for Africa regelmatig muziekprogramma's in het kamp.
Ronald Kabuye, programmamanager van Brass for Africa en voormalig vluchteling, heeft gezien wat
een enorm verschil muziek heeft gemaakt. Dankzij de samenwerking met MAF bloeit het project.
Ronald zegt: “Voorheen was het een hele dag reizen plus een dag herstellen van de reis. Met MAF
hebben we slechts een halve dag nodig om hier te komen. Zo kan er meer tijd aan de projecten
worden besteed en kunnen we ook korte, spontane bezoeken regelen als dat nodig is.” Bid voor een
verdere daling van de zelfdodingscijfers en voor herstel voor iedereen die in vluchtelingenkampen in
Oeganda leeft. Dank dat MAF-vluchten organisaties in staat mogen stellen om essentiéle revalidatie
en noodhulp te bieden aan mensen in schrijnende situaties.

Noodlanding vliegschool MATC

Dank dat de noodlanding nabij Nunspeet goed is verlopen en de leerling-piloot en instructeur
ongedeerd zijn. Bid dat het vliegtuig geborgen en gerepareerd kan worden. Bid voor vliegveiligheid
in alle landen waarin MAF vliegt. Dinsdagmiddag, 30 juli 2024, moest het lesvliegtuig PH-MAF van
vliegschool MATC een noodlanding maken vlakbij Nunspeet vanwege olieverlies. De lesvlucht vond
plaats van Lelystad naar Teuge. In reactie op de eerste tekenen van vermogensverlies keerden
leerling-piloot en instructeur terug richting Lelystad in de hoop Lelystad nog te kunnen bereiken, ook
vanwege de betere opties voor een noodlanding in die richting. Om 15:07 uur moest de Cessna 172
uiteindelijk een noodlanding maken nabij Nunspeet. Olieverlies leidde tot verminderd vermogen
waardoor het niet meer mogelijk was om te klimmen. Ze maakten een gecontroleerde landing op
een grasveld. Tijdens het uitrollen in het hoge gras raakten ze een kleine greppel, waardoor het
neuswiel werd geraakt. Het toestel kwam op de neus tot stilstand. Dankzij de snelle en professionele
reactie van de ervaren instructeur en de leerling-piloot zijn beide inzittenden veilig. Meer informatie
leest u op maf.nl/nieuws.

Voor verdere gebedspunten

e Blijf bidden voor de sluiting van de zaak rondom Ryan Koher. Helaas is er nog geen nieuws.

o Geef dank voor een vliegtuig dat onderweg is om in Tanzania te gaan vliegen. Bid voor alle
processen die nodig zijn om de nodige licenties te verlenen en het toestel operationeel te
maken in het MAF-programma.

e Prijs God dat MAF een aantal voormalige kindsoldaten, die waren ontvoerd in de
Democratische Republiek Congo, terug naar huis kon brengen.

e Prijs God voor de zonne-installaties van MAF Technologies in Mougulu, Papoea-Nieuw-
Guinea. Hierdoor heeft de gemeenschap zelfs in het donker toegang tot medische hulp.

e Prijs God dat de gemeenschap van Kurintza, in Ecuador, het Goede Nieuws hoorde nadat een
team van MAF-voorgangers door slecht weer was gestrand. Ze gebruikten de tijd om naar
Kurintza te wandelen en het Evangelie te delen.

Dank u wel voor uw trouwe gebed.



