
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Nieuwsbrief 22   -   Jaap en Mieke de With   -   juni 2024 

 Beste familie, vrienden, bekenden en collega’s, 
 

Terwijl in Nederland de dagen langer worden en alles 
weer groeit, verwachten wij hier de regenperiode na 
een erg warme en drogere periode dan normaal. Zo 
warm dat de overheid zelfs besloot de scholen te sluiten 
voor 2 weken, omdat dagelijks de temperatuur boven 
de 40 graden celsius uit kwam. Hoewel we geprobeerd 
hebben onze school toch open te houden -er is namelijk 
airco aanwezig- kreeg de school hier geen toestemming 
voor en hadden Mateo, Thirza en Joachim thuis en 
online les. Het is goed te zien dat de overheid deze hitte 
zo serieus neemt, omdat de meeste scholen een 
golfplaten dak hebben, wat tijdens de dag werkt als een 
kookpan. Dit geldt ook voor de meeste kerken, vaak wil 
je hier bij normale omstandigheden rond het middaguur 
al niet meer in de kerk zitten, omdat de temperatuur 
dan al behoorlijk opgelopen is.  
 

 
Een kerkdienst die Jaap bezocht in Soedan 
 
De keerzijde van het sluiten van de scholen is niet alleen 
dat de kinderen niet naar school gaan en dus een aantal 
weken les missen, maar dat thuis de situatie niet beter 
is. De hutjes zijn voornamelijk gebouwd met dezelfde 
golfplaten. Daarom is de enige plaats voor verkoeling 
onder de mangobomen en die heb je helaas niet overal 
in Juba.  
 
  

 

Rond Pasen hebben Jaaps ouders ons bezocht en 
konden ze zo een week deel uitmaken van ons 
dagelijks leven. Erg bijzonder om ons leven in Zuid-
Soedan te kunnen delen met hen.  
 

  
 

Veel dingen zijn voor ons heel normaal en maken deel 
uit van ons leven, terwijl het eigenlijk helemaal niet 
zo normaal is. Door hen een kijkje te geven in het 
leven in Zuid-Soedan worden wij weer stilgezet bij 
het leven van de mensen om ons heen. Het wonen op 
een compound met veel voorzieningen, naast 
mensen in hutjes zonder de meeste basis 
voorzieningen als water, stroom en een normale wc. 
En niet alleen naast onze compound leven de mensen 
zo, dit is de situatie van de meeste mensen in Juba en 
ook van (bijna) al onze lokale collega’s. Natuurlijk 
weten we dat het voor ons erg moeilijk zou zijn om 
als gezin te leven buiten onze compound, maar je 
realiseert je hoe snel je went aan de situatie. 
Gesproken over de situatie in Zuid-Soedan; op dit 
moment gaat het erg slecht met de economie, de 
grootste inkomsten -ongeveer 90%- komen uit het 
oppompen van ruwe olie en een van de twee 
oliepijpen in Soedan is door de oorlog daar 
kapotgemaakt en kan niet gerepareerd worden. Dit 
zorgt voor een enorme inflatie. Sinds eind vorig jaar 
is de lokale munteenheid gedevalueerd met 3 keer. 
Dit heeft grote gevolgen voor de Zuid- Soedanezen. 
Het wordt steeds moeilijker om rond te komen, eten 
te kopen, etc.  
 



                                                       

  

In de afgelopen maanden is Jaap op bezoek geweest bij 
een aantal zendelingen in Soedan, zij werken net over de 
grens in een relatief rustig gebied wat niet of nauwelijks 
betrokken is (geraakt) bij de oorlog die woedt in Soedan. 
Na een vlucht van 2,5 uur en een rit van 7 uur (18 uur in 
het regenseizoen) over ‘bushwegen’ kwamen we ‘s 
avonds laat aan op bestemming. Deze zendelingen 
werken in een ziekenhuis met ruim 400 bedden, met 1 
dokter en 1 chirurg. Deze chirurg is de enige chirurg die 
operaties uitvoert in het gebied met ruim 2 miljoen 
inwoners.  

  

Het gezin waar ik logeer is al ruim 10 jaar op het 
zendingsveld, erg bijzonder om met hen een aantal 
dagen op te kunnen trekken. ’s Morgens na het ontbijt 
om 7.30 begint de vrouw met het lesgeven van hun 2 
kinderen tot ongeveer 11 uur. De man is een handig 
manusje-van-alles en begint dan zijn werk waar nodig in 
of om het ziekenhuis: begeleiden van de bouw van 
slaapruimte voor lokaal personeel, problemen oplossen 
etc. Erg indrukwekkend om te zien wat ze daar hebben 
gerealiseerd in dit geïsoleerde gebied. Zo wordt het 
ziekenhuis volledig voorzien van elektriciteit door 
zonnepanelen. De generator is alleen nog voor nood, dit 
bespaart veel brandstof (1 liter kost ongeveer €7,-). Om 
11 uur komt de vrouw naar het ziekenhuis voor haar werk 
als dokter, waar dan al meer dan 100 patiënten zitten te 
wachten om door haar te worden gezien. Tijdens het 
spreekuur mocht ik een uurtje met haar 
meekijken/luisteren. Ondertussen werd ze diverse keren 
door medische assistenten gevraagd voor medisch advies 
over hun patiënten. Wanneer zij haar werk start in het 
ziekenhuis wisselen de man en vrouw elkaar af en werkt 
hij vaak rondom huis, om er ook een beetje voor de 
kinderen te zijn. Gelukkig was het vandaag niet super 
druk en kon ze om 17:45 naar huis na het zien van de 
laatste patiënten.   

  

 

 
 

Een hele hartelijke groet, 
Jaap, Mieke, Mateo, Thirza, Joachim en Naomi de With 
 
E-mail: thuisfrontdewith@outlook.com  
Website: www.maf.nl/dewith  
Facebook: www.facebook.com/FlyingdeWith/ 
NL80ABNA0555315487 t.n.v. MAF Nederland  
o.v.v. 176 Steunfonds De With 
Postadres: C/o MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, 
Kenya 
 

Eind augustus hopen we onze RnR in Nederland te 
doen, in verband met de bruiloft van Jaap zijn 
jongste zus. RnR is een soort verplichte vakantie 
waarin we het land uit zijn en leuke dingen 
ondernemen om voor de komende periode weer 
nieuwe energie op te doen; een bruiloft is natuurlijk 
een van die leuke dingen. Deze periode is dus geen 
officieel verlof, maar om even op te laden en even 
bij familie en vrienden te zijn.  
 
Vanuit de TFT 
Als TFT zijn we ontzettend dankbaar voor de grote 
betrokkenheid op het werk van Jaap en Mieke. In de 
afgelopen periode is er een Benefiet concert 
geweest. De opbrengst was €1795,-. Ook de PCOB 
€800,-, het Bijbeluurtje in de Hof van Ammers €411, 
stichting kringloop Giessenlanden €250,- en de 
rommelmarkt €4000,- haalden geld op ten bate van 
het steunfonds. De Eben-Haëzerschool en de 
Gomarus scholengemeenschap voerden in de 
afgelopen periode actie voor Jaap en Mieke. God 
zorgt dat Zijn  werk in Zuid-Soedan door kan gaan en 
dat de middelen beschikbaar zijn. Allen hartelijk 
dank! 
  

Gebeds- en dankpunten: 

• Danken voor de fijne tijd met opa en oma 

waarin we wat van ons dagelijkse leven 

konden delen 

• Danken voor de vele acties en de grote 

betrokkenheid vanuit Nederland 

• Bidden voor de zendelingen in Soedan en 

het werkt dat ze daar in afgelegen gebieden 

mogen doen 

• Bidden voor meer piloten en managers er 

zijn veel vacatures 

• Bidden voor onderwijzers omdat er een 

dringend tekort is 
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