
Marlies
Na haar zwangerschapsverlof is Marlies weer aan het 
werk. Drie dagen in de week gaat ze naar het zieken-
huis waar ze de lokale verloskundigen coacht en traint. 
Gelukkig is het team waar ze mee werkt nog niet veran-
derd en dat werkt natuurlijk extra prettig.

Opa en Oma op bezoek

Hoe ontzettend leuk is het als je bezoek krijgt uit Neder-
land! Vooral als de koffers vol zitten met cadeau’s en 
stroopwafels! Natuurlijk werd er door opa en oma uitge-
breid geknuffeld met de kleinkinderen. 
Het was ontzettend leuk dat Wouters ouders mee 
konden op een MAF vlucht om zo iets van het land en 
het werk te zien. De herkenning was groot met hun 
eigen zendingstijd in Peru van 1987-1994. De armoede 
die zij 30 jaar geleden in Peru zagen, heerst nog steeds 
hier in Madagaskar. 

Nieuw vliegtuig!
Er wordt door MAF Nederland hard gespaard voor een 
nieuw vliegtuig voor Madagaskar! De helft is al binnen! 
Het huidige vliegtuig is bijna 40 jaar en aan het einde van 
zijn efficiënte leven. Hierdoor zijn steeds vaker grotere 
en dus langdurige inspecties en reparaties nodig om 
het vliegtuig in topconditie te houden. Al deze tijd in de 
werkplaats is natuurlijk niet gewenst en daarom krijgen 
we in 2025 een nieuw vliegtuig dat door MAF Neder-
land bij elkaar wordt gespaard. Momenteel leggen we 
de laatste hand aan de opties die we op het vliegtuig 
willen hebben. Fancy stoelen en een airco hebben we 
niet nodig. Maar een goede weerradar en extra stevige 
spatborden voor de wielen komen hier goed van pas!

Hartelijke groeten, 
Wouter, Marlies, Mirthe, Thamar en Jeftha.

Lieve familie, vrienden en bekenden,

Na een goede verlofperiode in Nederland zijn we weer 
thuis en aan het werk in Madagaskar.

M&M
Het tweede schip van Mercy Ships (een schip vol medici 
die levensreddende of levensveranderende operaties 
uitvoeren in arme gebieden) ligt in de haven van Toama-
sina voor de komende twee jaar. MAF & Mercy Ships 
werken nauw samen om de logistieke uitdagingen van 
het schip op te lossen. We vliegen patiënten, maar ook 
teams van Mercy Ships die patiënten selecteren. De pati-
ënten komen uit alle hoeken van Madagaskar. Soms zijn 
patiënten een week of langer onderweg naar het schip, 
in dit soort gevallen bekijken we samen met Mercy Ships 
hoe we als MAF de reistijd kunnen verkorten. Soms 
wordt zes dagen reizen over land dan ineens maar twee 
uur vliegen!

team van Mercy ships dat patiënten selecteert

Head of Flight Operations
Een hele mond vol, maar praktisch ben ik nu manager 
van de vliegafdeling van het MAF Madagaskar pro-
gramma. Dit doe ik naast mijn werk als piloot. Ik merk dat 
er veel bij komt kijken en ineens komt iedereen naar me 
toe om ‘toestemming’ te krijgen voor bepaalde zaken. 
De vliegafdeling bestaat uit twee mensen die de vlucht 
boekingen beheren en de vluchten voorbereiden. Het 
inchecken van de passagiers, het tanken en het beladen 
van de vliegtuigen gebeurt door drie andere mensen. 
Het vliegen van de toestellen gebeurt door mijn twee 
andere collega’s en ikzelf.
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De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Nagel. 
De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door het Thuisfrontteam in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op 

wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wouter & Marlies als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via  
de  website www.maf.nl/nagel   Wijzigingen  (adres,  e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Nagel gaat.

We willen God danken
•	 voor de gezondheid en groei van Thamar;
•	 voor het bezoek van Peter en Dia Nagel;
•	 voor de extra financiële steun (zie hieronder) die is 

toegezegd.

Wilt u meebidden
•	 voor de schrijnende armoede waar de bevolking van 

Madagaskar in leeft;
•	 voor de extra verantwoordelijkheid die Wouter als 

Head of Flight operations heeft gekregen.

Wervingsactie
Afgelopen februari hebben wij een dringende oproep 
gedaan aan nieuwsbrieflezers of zij hun gift wilden 
verhogen of dat zij supporter wilde worden. We zijn 
enorm dankbaar en bemoedigd op de respons die we 
hier op kregen. Sinds 1 maart jl. zijn er 20 nieuwe spon-
sors bijgekomen, hebben verschillende mensen hun gift 

verhoogd en heeft een stichting besloten het werk van 
Wouter en Marlies de komende 5 jaar te ondersteunen. 
Bij elkaar zijn de toezeggingen bijna € 1300 per maand 
gestegen. Daarnaast zijn er ook mensen die zelf een 
bedrag naar het steunfonds van Wouter en Marlies 
overmaken. Ook hier zien wij een ruime stijging aan 
inkomsten. In maart en april hebben we de benodigde 
extra inkomsten gehaald! We hopen dat deze trend zich 
de komende maanden doorzet.

Wilt u zelf een bijdrage overmaken dan kan dat via: 
IBAN NL12 ABNA 0575 0170 23 tnv MAF Nederland ovv 
Fam. Nagel, of eenvoudig online via maf.nl/nagel 
Druk vervolgens op de button “Fam. Nagel onder-
steunen” (let op: niet op de button “Doneer aan MAF” 
rechtsboven).

Als u hier nog vragen of opmerkingen over heeft kunt u 
contact opnemen met onze penningmeester Jon Klug-
kist, 06 499 254 67

Van de ThuisFrontCommissie

Thamar

Vlak voor ons vertrek uit Nederland onderging 
Thamar een MRI. Gelet op haar vele ziek-zijn en  
het traject van uitsluiten van oorzaken was een 
MRI de volgende stap in dit proces. We werden 
gebeld met de uitslag vlak voor het inchec-
ken op Schiphol. De uitslag was gelukkig niet 
zorgwekkend. Een kleine behandeling werd ons 
geadviseerd. Sinds deze behandeling gaat het 
goed met Thamar! Ze komt mooi aan in gewicht 
en is niet meer (erg) ziek geweest. We zijn ont-
zettend dankbaar dat we toegang hadden 
tot de zorg in Nederland. Het is voor ons een 
bevestiging dat je in Nederland de beste zorg 
ter wereld kan krijgen! Hoe anders is het hier in 
Madagaskar.

Mirthe 

Mirthe is in Nederland drie maanden naar school geweest. Dat was ontzettend leuk voor haar! Het was even wennen aan een volle klas met kinderen, maar ze draaide al snel goed mee. Naast dat Mirthe Nederlands en Engels spreekt, is ze op haar school in Tana begonnen met Franse les. Wat bijzonder dat je als 5-jarig meisje gewoon al drie talen spreekt! Dat doen haar ouders d’r nog niet na…

jeftha

Met Jeftha gaat het goed! Zijn eerste tanden 

beginnen door te komen en hij groeit heer-

lijk. Jeftha is een contente jongeman die 

hard lacht als zijn twee zussen een dans-

voorstelling geven.
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