
Beste vrienden en bekenden,

Hierbij weer een bericht vanuit Oeganda. Lees meer over een recente vlucht met 
Zuid-Soedanese kinderen, een bezoek aan één van Marlies’ leerlingen en onze 
verlofplanning. We zien ernaar uit om jullie binnenkort weer te ontmoeten!  

Hartelijke groeten, Wim & Marlies en Yenthe

VLIEGEN VOOR LEVEN

Genezing en hoop
Een kleine glimlach verschijnt er op het gezicht van dit jonge Zuid-
Soedanese jongetje, terwijl ik hem voorzichtig over neem van zijn 
moeder. Ik ben zojuist geland in Tororo, een plaats in het Zuidoosten van 
Oeganda. Mijn passagiers voor vandaag zijn vijf jonge kinderen met hun 
moeders. Al zien de kinderen er verschillend uit, één ding wat opvalt is 
hun grote hoofd. Ze zijn geboren met een zogenoemd waterhoofd. 
Vanochtend heb ik hen in Zuid-Soedan opgehaald en nu draag ik ze over 
aan een medisch team van CURE Hospital. Geboren in moeilijke 
omstandigheden zonder toereikende medische zorg, krijgen ze nu de 
mogelijkheid om een levensveranderende operatie te ondergaan.
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"Wees een klein onderdeel van het grote werk dat God in de wereld doet.“   - Chuck Lenhart-

De artsen in het CURE Hospital werken onvermoeibaar en opereren 
wekelijks tientallen kinderen met een waterhoofd of open ruggetje. 
Niet alleen biedt het team van CURE Hospital medische zorg voor de 
kinderen, maar ze delen ook iets diepers met de ouders: het Evangelie 
van Jezus Christus. Ouders, moe van de strijd van hun kinderen, vinden 
troost in woorden van hoop en herstel. 
Soms vraag ik me aan het einde van de dag weleens af wie of wat ik nu 
eigenlijk heb gevlogen. Maar vandaag op de weg naar huis besef ik weer 
eens dat ik op elke vlucht meer vervoer dan vracht. We vervoeren 
dromen, genezing en de belofte voor een betere toekomst. 



Voor meer informatie en contactgegevens -> WWW.VLIEGENVOORLEVEN.NL

De Nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van de familie Hobo. De verzending van de Nieuwsbrief wordt verzorgd door de 

Thuisfrontcommissie in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Wim & Marlies als supporter wilt 

ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.) kunt u doorgeven aan adres@maf.nl of aan 

MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Hobo gaat.

Dank voor:
- Geschikte woonruimte tijdens ons verlof.
- Gezondheid
- De zendings- en ontwikkelingsprojecten

in Oeganda, waardoor dagelijks   
duizenden mensen worden gezegend.

Bid voor:
- Diepere relaties tussen Marlies (en haar collega’s) 

en de Somalische vluchtelingen. Ook voor openingen
om het Evangelie met hen te delen. 

- Een goede en rustgevende verlofperiode.
- Veilige vluchten nu het regenseizoen weer begint.

Van het TFT
Op vrijdag 7 juni hopen we weer het jaarlijkse bedrijven voetbaltoernooi te 
houden. Zin in een sportieve activiteit met je collega’s of vrienden en tegelijkertijd het 
werk van Wim & Marlies steunen? Geef je dan snel op via voetballenvoorleven.nl!

Mocht je Wim & Marlies graag uitnodigen voor een presentatie in jouw gemeente of 
vereniging, laat het ons dan z.s.m. weten via tft@vliegenvoorleven.nl. Bedankt!

Een kijkje in 
Maryan’s wereld
Ik kijk om me heen en
realiseer me dat de ruimte nog kleiner is dan onze slaapkamer! Ik schat het op 2x3m. 
In de hoek ligt een matras op de grond. Er staat een stoeltje in de kamer, een tafel en 
een kast. Dit is de woonruimte van één van de kinderen in mijn klas. In dit kleine 
huisje woont Maryan met haar moeder. Ze is heel blij dat we haar komen bezoeken 
en vertelt iedereen dat haar juffrouwen naar haar huis komen! De moeder 
verontschuldigt zich verschillende keren dat ze ons geen koffie of thee aan kan 
bieden in verband met de Ramadan. Dit bezoek zet me weer stil bij de grote 
verschillen tussen arm en rijk, en ik realiseer me hoe bevoorrecht wij zijn met ons 
huis. Deze moeder is zo dankbaar voor haar huisje, al lekt het dak en deelt ze het 
matras met haar dochter. Ze is blij dat ze woonruimte heeft en dat ook zij voor het 
eerst in haar leven naar school kan. De moeder van Maryan volgt namelijk de Engelse 
lessen voor de volwassenen. Ze is blij dat ze nu kan leren schrijven en ze is één van 
de meest trouwe studenten. Dit jaar willen we, als leerkrachten, proberen om alle 
kinderen een huisbezoek te brengen, om een goede relatie op te bouwen met hen en 
om te zien waar (en hoe) ze wonen, en evt. verdere familie te ontmoeten. 

TFT bezoek
Afgelopen februari hebben enkele TFT leden ons bezocht. 
Al jaren ondersteunen ze ons trouw vanuit Nederland. 
Deze keer konden we hen iets van ons werk en leven in 
Oeganda te laten zien. Ze bezochten Yenthe’s school en er 
was nog tijd voor een safari in een van de wildparken.
We vonden het erg leuk om tijd met hen door te brengen.  

Verlof
We zijn inmiddels alweer bijna twee jaar in Oeganda en hopen in juni-juli 
met verlof naar Nederland te komen. We hebben woonruimte gevonden 
in Werkendam en kijken ernaar uit om jullie te ontmoeten! 

Op zaterdag 15 juni hopen we een ontmoetingsdag te hebben in het 
gebouw van VBG Papendrecht. Reserveer deze dag alvast in je agenda!
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