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God verandert levens

De organisatie is rond en eindelijk is de dag daar. Na een laatste briefing en gebed kiezen we vroeg in de ochtend het
luchtruim. ‘Weejo’ is begonnen. Eigenlijk moet ik zeggen ‘de Weejo Bijbelschool’. Weejo is een locatie op een
schiereiland, op ruim twee uur varen vanaf het dorp Palumeu. Het is een ideale locatie om ongestoord lessen te
kunnen geven en volgen. Het doel van de Weejo Bijbelschool is om de kerkleiders van de Trio en Wayana
indianendorpen les te geven door middel van een vierjarige basisopleiding. Deze opleiding is verdeeld in twee blokken
van twee weken in het voorjaar en najaar waar gemiddeld vijftig studenten aan deelnemen.

De organisatie van de Bijbelschool is in handen van trainingsinstituut Apollos met de predikanten Serge en Dennis als
leiders en docenten. Broeder Dennis werkt ook bij MAF Suriname als codrdinator ‘Mission & Churches’. Het is een
wonder om te horen hoe God onder deze stammen heeft gewerkt en hoe gemotiveerd de stamleden zijn om meer van
het geloof te leren. Ze hebben aan den lijve ondervonden hoe Jezus mensen bevrijdt van demonen, angsten en
ziekten en dat het volgen van Zijn woord echte vrede brengt in de gemeenschappen. Nog maar een eeuw geleden
voerden deze stammen oorlog met elkaar en beheerste haat en angst hun leven. Nu zijn er zelfs stammen die eigen
expedities organiseren om onbereikte stammen in het grensgebied met Brazilié te vinden en te onderwijzen.

Vliegtaxi en slapen in een hangmat

Maar wat doet MAF Suriname dan? Wij verzorgen de
logistiek van de Bijbelschool. Vooraf zijn we druk met het
onderhouden van de leslocatie; door de heftigheid van de
jungle is er altijd weer veel onderhoud nodig. Verder vliegen
we vooraf veel brandstof, materialen en eten in. De airstrip
bij het dorp Palumeu wordt dan onze hub: vanaf dit dorp
vliegen we de indianen in bij de start van de schoolperiode
en na twee weken vliegen we hen weer terug naar hun
dorpen. Wij slapen dan op Palumeu en daar tanken we ook
elke keer de vliegtuigen. Nu waren we met vier man sterk
met twee vliegtuigen. Het weer was erg goed en na twee
dagen was iedereen ingevlogen en konden wij weer terug
naar de stad.

En wat mocht ik doen? De vliegtuigen tanken en eten
klaarmaken voor de piloten. En wanneer er gelegenheid was,
mocht ik vliegen om weer wat uren te maken. Nog zestig uur
als copiloot en dan mag ik eindelijk zelfstandig. En slapen in
een hangmat? Dat gaat prima, als je maar moe bent :)

Over deze nieuwsbrief

De nieuwsbrief is bedoeld om u op de hoogte te houden van de ervaringen van familie Bals. De verzending van de nieuwsbrief wordt verzorgd
door het thuisfrontteam in samenwerking met MAF Nederland. Als u zich op wilt geven voor ontvangst van de nieuwsbrief of Johan en Martine
als supporter wilt ondersteunen, dan kunt u zich aanmelden via de website www.maf.nl/bals. Wijzigingen (adres, e-mail, supportbedrag etc.)

kunt u doorgeven aan info@maf.nl of aan MAF Nederland, Postbus 7, 7390 AA Twello. Vermeld daarbij dat het om de familie Bals gaat.
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Koning van de jungle

‘Kijk papa, een monkey!’ De Engelse woorden komen er al
steeds meer in bij de kinderen. Dat mag ook wel, nu ze alweer
een halfjaar op de ‘International Academy of Suriname’ zitten.
We zijn in de dierentuin van Paramaribo. In de hitte zien we de
kinderen genieten van de dieren in de — naar onze mening —
veel te kleine, vervallen hokken. Al snel merken we dat de
problemen die het land kent ook de dierentuin niet voorbijgaan.
Voor de beloofde leeuw wordt een jaguar aangewezen; toch de
koning van de jungle hier. De meeste dieren, vooral vogels, zijn
inheemse dieren uit Suriname zelf. Gelukkig mag dat de pret
niet drukken. Halverwege genieten we van typisch Surinaams
geschaafd limonade-ijs van de ijsjesmeneer. Na wat plezier in
de speeltuin, groeten we de ezel nogmaals bij de uitgang en
besluiten we om snel nog eens terug te komen. Voor de prijs
hoeven we het namelijk niet te laten.

Liefde

Gelukkig vinden we steeds meer onze draai in dit bijzondere
land. We zijn dankbaar dat dat ook geldt voor de kinderen, al
zijn ze erg op elkaar aangewezen. We genieten van de
pakketjes en kaartjes die vaak veel te laat aankomen, maar ons
zo goed doen. Wat is liefde toch belangrijk. Wat een zegen dat
wij een God dienen die liefde is!

Van het thuisfrontteam

Wat mooi dat Johan en Martine mogen schrijven dat
ze genieten van de pakketjes en kaartjes. Dat
betekent dat er grote betrokkenheid is, waar we als
TFT ook erg dankbaar voor zijn. Helaas ontbrak in de
vorige nieuwsbrief een feitje, wat we toch niet
ongenoemd willen laten. Op 23 april is Joas namelijk
jarig geweest. Als u deze nieuwsbrief onder ogen
komt, is dit al voorbij. Maar goed, post doet er toch
lang over, dus een verlate verjaardagskaart kan nog
prima. Hij zal het vast en zeker leuk vinden! Daarbij
kunt u dan gelijk een kaart voor Johan toevoegen,
want op 14 mei hoopt hij ook jarig te zijn. Mocht u iets
willen sturen, dan is een kaart voor Johan hopelijk wel
op tijd. En anders kunnen we gelukkig ook nog
terugvallen op de digitale middelen. Dat maakt het
communiceren tegenwoordig toch wat makkelijker.

We bevelen opnieuw de dankpunten en
gebedspunten van harte aan, zodat we ook in gebed
verbonden zijn met het gehele gezin.
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} Dankpunten:

{ = Verbetering in gezondheid
= Prettige woonomgeving
= Meer gewenning

¥ Gebedspunten:

Van meerwaarde zijn in het
MAF-team

Voldoende vlieguren voor

Johan

Getuige van Jezus Christus
mogen zijn

Over MAF

MAF heeft als missie ‘Flying for Life’ (vliegen voor leven). Met 130 vliegtuigen vliegt MAF wereldwijd naar moeilijk bereikbare gebieden om hoop

en leven te brengen. Omdat elk mensenleven telt! Concreet kun je hierbij denken aan het vervoeren van artsen en medicijnen; of het bieden

van ontwikkelingshulp; maar ook leven brengen door middel van de blijde boodschap dat God leeft en Zijn Zoon gaf voor onze redding.



